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 Babyhoroscoop 
 voor Juliette 
LllMenno 



Wat heeft Juliette nodig om zich veilig, geborgen en gekoesterd te voelen. 

De eerste paar jaar is de Maan in de horoscoop de belangrijkste planeet als behoefte aan 
veiligheid en geborgenheid. Het is de bedding waaruit het kindje zich verder gaat 
ontwikkelen. 

Met de maan in het teken Leeuw:  
‘grote behoefte aan zelfstandigheid’. 
Ik heb een zonnig karakter en veel bewegingsruimte nodig. 
Open, spontaan, en met veel blijdschap en vol van energie wil 
ik alles en iedereen tegemoet treden, spelen en plezier 
maken. Ik dartel graag rond en ik ben het gelukkigst als mijn 
mama met mij mee dartelt en wij samen plezier maken of 
samen iets ondernemen. Er moet iets te beleven zijn. Zo niet, 
dan zorg ik voor de nodige sensatie. Ik ben in voor iedere 
wedstrijd, zelfs als het erom gaat wie zijn spullen het eerst 
opgeruimd, zijn tanden het eerst gepoetst of de spinazie het 
eerst opgegeten heeft. De grenzen van mijn geduld om 5 minuten rustig te moeten blijven 
zitten is voor mij een hele uitdaging.  

Knutselen is even spannend als ronddartelen. Ik heb allerlei ideeën over wat je met een 
schaar, papier en lijm zoal kunt maken en bijna altijd zin om iets van mezelf te creëren. Als 
klein kind begeef ik mij al actief in de wereld om mij heen en wil ik alles uitproberen. Angst 
voor het onbekende ken ik nauwelijks, integendeel, als er wat aan de hand is, leef ik 
helemaal op.   

Ik geniet ervan gerespecteerd en bewonderd te worden en doe ook veel om de aandacht op 
mij te vestigen. Ik heb het publiek even hard nodig als mijn dagelijks voedsel. Ik wil graag 
laten zien hoe groot ik ben en wat ik allemaal al kan. Dit versterkt mijn zelfvertrouwen. 
Wanneer ik als een klein kind word betuttelt, voel ik mij al snel op mijn teentjes getrapt. Ik 
voel mij serieus genomen en gesterkt in mijn gevoel van eigen waarde als ik word gezien als 
Juliette. Niet als ik hoor dat ik moeders kleine meid ben, hier ben ik erg gevoelig voor. 

Wanneer ik voel dat ik onrechtvaardig behandeld ben of verdrietig en boos dan kan ik mij op 
deze onzekere momenten heel groot willen houden en 
hiermee dan juist door mijn houding de aandacht op mezelf 
vestigen. Ik heb het zo nodig mezelf bevestigd te voelen 
maar ook mijn gevoel van eigenwaarde is heel belangrijk 
voor mij. Mijn behoefte om gezien en gehoord te worden 
komt voort uit mijn onzekerheid samen met de 
gevoeligheid voor goedkeuring en bevestiging.  



Hoe meer ik voel dat ik gesteund en gewaardeerd word (complimentjes geven zijn 
noodzaak) hoe minder onzeker ik mij voel en hoe minder ik de behoefte zal hebben om te 
pas en te onpas de aandacht naar me toe te trekken.  

Met mijn behoefte om in het middelpunt te willen staan heb ik 
steeds weer de kans nodig zelfstandig te handelen. Spontaan dingen 
doen vanuit mijzelf en niet omdat het moet. Zelfstandigheid is voor 
mij van grote waarde. Als kleuter kan ik bijvoorbeeld een liedje 
voorzingen, een cadeautje aan iemand geven of naar de winkel gaan 
om iets te kopen. En op de lagere school kan ik grotere ‘optredens’ 
aan. Ik wil zelfstandig iets aanpakken in plaats van meehelpen. Zowel 
op school als thuis zoek ik mogelijkheden om ‘mijn vrouwtje te staan’ 
en uit eigen beweging mijn schouders ergens onder te zetten. Zo wil 
ik zelfstandig in de keuken bezig zijn om bijvoorbeeld lekker koekjes 
te bakken.  

Ook wanneer alles niet meteen lukt, is het zelfstandig proberen voor mij van meer waarde 
dan dat mijn moeder komt aanrennen om de zaak te redden. Zelfstandigheid sterkt mijn 
gevoel van eigen waarde. Door zelf creatief te zijn en nieuwe dingen uit te proberen voel ik 
mij fijn en straal ik al mijn hartelijkheid en warmte uit.  

Ik heb een grote fantasie, ook toneel, expressie, verkleedspelletjes, theater, het is allemaal 
erg leuk. Wanneer ik wil leren muziek te spelen, bijvoorbeeld gitaar dan zie ik in mijn 
gedachte al dat ik tijdens het kerstfeest de mensen bij het zingen mag begeleiden en dan 
applaudisseren ze allemaal. Van deze gedachte kan ik al helemaal blij worden en dat 
motiveert mij. Iedere vorm van ‘theater’ is mij welkom, ik heb een uitgesproken gevoel voor 
drama.  

Erkenning, waardering en gezien worden zijn eigenschappen 
die voor mij heel belangrijk zijn en mij een gevoel van 
veiligheid geven. Ik heb een podium nodig waarin ik mijn 
hartstocht voor het leven kan uitdrukken. Waarin ik mezelf 
zichtbaar kan maken en mijn power kan neerzetten om mijn 
creatieve expressie te ontwikkelen. Aan de andere kant kan 
ik mij ook best onzeker voelen en twijfelen aan mezelf. Een 
veilige plek thuis waar ik met mijn onzekerheden kan leren omgaan en ruimte kan geven aan 
mijn emoties, weten dat het goed is dat emoties er mogen zijn. Dat helpt mij weer het 
vertrouwen in mezelf te vinden. 

 
 

 


